 “de Slinger van Salland” groot fietsevenement als onderdeel van "Sallands laatste tentfeest". 
Het hospice aan de Oude Molenweg in Raalte bestaat sinds 2005 en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Kijkend naar de toekomst en de verwachting dat de bevolking vergrijst en de terminale zorgvraag toeneemt, is er behoefte aan uitbreiding. 
Het nieuwe hospice in Raalte krijgt drie gastenkamers en een mogelijkheid tot uitbreiding naar vier. Dit nieuwe huis vormt dan ook het centrum van Stichting De Cirkel, van waaruit coördinatoren en vrijwilligers van zowel de zorg thuis als de hospice hun werk kunnen doen
Om deze nieuwbouw te realiseren zijn er de afgelopen 2 jaar al heel veel acties voor geldelijke ondersteuning  in de regio georganiseerd. Ruim driekwart van het benodigde kapitaal is reeds binnen. (zie de site: decirkelraalte.nl)
Er komt nu eenmalig, een nieuw en groot tentfeest op de Domineeskamp in Raalte. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 oktober wordt daar  ‘Sallands laatste Tentfeest’ georganiseerd. Het hele programma ziet u op de site www.sallandslaatstetentfeest.nl . Met de verwachte flinke opbrengst moeten de laatste gaten in de begroting voor het nieuw te bouwen hospice in Raalte gedicht worden.
Afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan een zeer uitgebreid programma en een van de programma onderdelen is de fietstocht “de Slinger van Salland” op zondag 26 oktober, met deze fietsestafette vanuit de buurtdorpen naar de Domineeskamp willen we het regionale belang van het hospice onderstrepen.”

Aanhaken bij De Slinger van Salland op 26 oktober 2014.

Ieder jaar worden er vele fietstochten gepland om geld in te zamelen voor verder wetenschappelijk onderzoek naar bv kanker. Deze onderzoeken zijn gericht op mogelijk herstel.
Allemaal geweldige acties met veel publiciteit, grote belangstelling en dito opbrengsten  voor de noodzakelijke onderzoeken.

Veel van deze tochten kunnen over het algemeen alleen door getrainde mensen worden volbracht, vele trainingskilometers gaan hieraan vooraf, terwijl de sponsor het evenement vaak niet bij kan wonen omdat dat de activiteit in het buitenland plaats vind (bv Alpe d’huzes of de  Mont Ventoux).

Insteek voor de organisatie van deze Slinger van Salland nu is, om nu eens stil te staan bij de mensen waarbij genezing niet meer mogelijk is en door allerlei omstandigheden  het niet meer mogelijk is om thuis  te blijven voor een waardige levenseinde . Een Hospice kan dan een welkom onderdak zijn voor de stervende maar ook voor naaste familie.

Met dit in ons achterhoofd hebben wij als organisatie bedacht om nu eens een fietstocht organiseren die dicht bij huis en voor iedereen toegankelijk is.
Een fietsroute dus door onze eigen Sallandse streek, met 9 opstapplaatsen en waarbij men zelf de lengte kan bepalen. 
Op deze manier kan iedereen (van jong tot oud) mee doen .

Natuurlijk kan men ook gewoon een bijdrage storten op de rekening van het Hospice,  maar  het is toch ook gewoon leuk om met zijn allen over de Sallandse wegen te “slingeren”  en  te genieten van  onze eigen Sallandse  streek met die prachtige herfsttinten,  waarbij we dan ook nog een bijdrage leveren aan een levensfase van iemand in onze nabijheid, die  niet meer in staat is om zo rond te fietsen of te wandelen.

De geheel gepijlde route kent 9 opstapplaatsen en zodoende ook 9 mooie plekken om even uit te rusten en onder het genot van een kop je koffie even weer bijpraten .
Mooie locaties die je misschien nog niet eerder hebt gezien, denk hierbij aan de nieuw - of verbouwde dorpshuizen binnen onze gemeente.  
Men kan op zondag 26 oktober starten tussen 09.00 en 11.30 uur in zowel Raalte,  Heeten, Nieuw Heeten, Mariënheem, Luttenberg, Heino, lierderholthuis, Boerhaar en Broekland, allemaal parels van Salland.


de startlocaties zijn:  

	Raalte:	 	De Leeren Lampe
	Heeten: 		Trefpunt (tijdelijke huisvesting in de voormalige Rabobank)
	Nieuw heeten: 	MFA nieuw heeten
	Marienheem:	De Schalm 
	Luttenberg:	Elckerlyc
	Heino:		Buffies 
	Lierderholthuis:	Dorpshuis Lierderholthuis (MFA)
	Boerhaar:	Zaal Logtenberg
	Broekland:	Het Horsthuis
			

Volg dus vanuit de startlocatie in je eigen dorp de pijlen en je komt al op die mooie plekken.

Voor deelname aan deze Slinger van Salland vragen wij van iedere fietser een bijdrage van € 12,50. 
Helaas is niet alles voor niets..  Maar u sponsort hiermee wel het goede doel, want deze wordt geheel bestemd voor de nieuwbouw van het Hospice in Raalte. U kunt zich natuurlijk ook laten sponsoren door iemand die niet kan/wil fietsen maar het goede doel toch een warm hart toedraagt. 

De finish is bij de grote tent op het domineeskamp waar die  middag ook het eindbedrag van deze fietstocht bekend wordt gemaakt.

U weet het vast nog wel al die, ruim 3 duizend in het roze fietsende dames tijdens Leontien Ladys Ride dit jaar, een prachtig gezicht.  
Wij hebben geen Leontien van Moorsel en ook geen roze T-shirt, maar bij ons mogen de mannen wel meedoen.
Wij hebben dus alleen u en ons doel is zeker niet minder.
 

en stel u zich dan eens voor;

Een slinger van Salland met 3 a 4 duizend fietsende deelnemers die op deze manier een cirkel kunnen vormen van misschien wel 10000 meter, een prachtig schouwspel.

Samen met u willen wij hem of haar een extra duwtje geven in de laatste kilometers van die zware “bergetappe “.

 
Wij gaan ervoor.............   u ook? 


Namens de organisatie van:  Sallands laatste Tentfeest

de plaatselijke coordinatoren van de fietstocht: 

[bookmark: _GoBack]Cafe d’Olde Wettering
Plaatselijk Belang Lierderholthuis

	
